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Welkom en mededelingen

OT 300
Dankt, dankt nu allen God
met blijde feestgezangen!
Van Hem is 't heug'lijk lot,
het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan dag
met goedheid overlaan.



Hij, d' eeuwig rijke God,
wil ons reeds in dit leven
zijn vreed' en heilgenot,
als aan zijn kind'ren geven.
Hij zal ons door zijn Geest
vermeerd'ren licht en kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door zijn macht.

Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps'len tongen,
op zijne hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
de Vader en de Zoon,
die met de Heil'ge Geest,
Drieenig God, steeds blijft,
en immer is geweest!

Stil gebed

Votum en groet

OT 69
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.



Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij en om mij heen,
elke dag.

Gebed



OT 540
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit! ***
Roep het uit! ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond, kom erbij!
Ook je stem ***
is van Hem. ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.



Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij,
dat Hij jubelt met jou en met mij.
Zing en fluit! ***
Roep het uit! ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Psalmen 147
De HEERE zorgt voor Zijn volk
147  Halleluja!
Het is immers goed om voor onze God psalmen te zingen,
want dat is lieflijk.
Hem past een lofzang!

 De HEERE bouwt Jeruzalem weer op,
Hij verzamelt Israëls verdrevenen.

 Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.

 Hij telt het aantal sterren,
Hij noemt ze alle bij hun naam.

 Onze Heere is groot en geweldig in kracht,
Zijn inzicht is onmetelijk.

 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande,
de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.

 Zing voor de HEERE een beurtzang met dank zegging,
zing psalmen voor onze God met de harp,

 Die de hemel met wolken bedekt,
Die de aarde van regen voorziet,
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Die het gras op de bergen doet groeien;
 Die aan het vee zijn voedsel geeft

en aan de jonge raven wanneer zij roepen.
 Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard,

Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man.
 De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen

en op Zijn goedertierenheid hopen.
 Jeruzalem, roem de HEERE,

Sion, loof uw God.
 Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk,

Hij zegent uw kinderen in uw midden.
 Hij doet in uw gebied vrede heersen,

Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.
 Hij zendt Zijn bevel naar de aarde:

Zijn woord loopt zeer snel.
 Hij geeft sneeuw als wol,

Hij strooit rijp uit als as.
 Hij werpt Zijn ijs als stukken;

wie is bestand tegen Zijn koude?
 Hij zendt Zijn woord en doet dat alles smelten,

Hij doet Zijn wind waaien, de wateren stromen.
 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend,

Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen.
 Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan;

die kennen Zijn bepalingen niet.
Halleluja!

Verkondiging
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OT 334
O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Dankgebed en voorbeden



Collectemoment

OT 483
Dank U wel voor de sterren en de maan.
Dank U wel voor het groeien van het graan.
Dank U wel voor de dieren in de wei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de bloemen in het gras
Dank U wel voor de vissen in de plas.
Dank U wel voor de bossen en de hei.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Dank U wel voor de wolken en de wind.
Dank U wel voor elk mens, voor ieder kind.
Dank U wel want U bent zo heel dichtbij.
Dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

Zegen

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Woensdagavond 5 november 2025 om 19.30 uur
Voorganger: Ds. L. van Rikxvoort, Alphen aan den Rijn
Organist: André Weerheim
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