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Voorganger: Ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht
Organist: Ad Schouls

Welkom en mededelingen



Ps. 65: 2,3

Zalig wie door U uitverkoren

mag wonen in uw hof,

hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd

die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt

met alle overvioed.

Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt.

God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.

O Gij vertrouwen aller landen

die ver gelegen zijn,

Gij houdt het oordeel in uw handen,
de aard' is uw domein.

Stil gebed
Votum en groet

OT 242: 1, 3, 4

God enkel licht, wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,

ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen? Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.

Uw eigen Zoon heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.



Ja, amen, ja, op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Geloofsbelijdenis

Ps.51:1,5

Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,

ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.

Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,

reinig mij door uw diepe mededogen.

Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,

en richt geheel mijn wil op uw gebod,

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

Gebed

Johannes 3: 1 -16
Het gesprek met Nicodemus

3 1 En er was een mens uit de Farizeeén; zijn naam was
Nicodemus, een leider van de Joden.



2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi,
wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want
niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met
hem is.

3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het
Koninkrijk van God niet zien.

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren
worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in
de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?

5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, |k zeg u: Als
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het
Koninkrijk van God niet binnengaan.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest
geboren is, is geest.

7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet
opnieuw geboren worden.

8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar
u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is
het met iedereen die uit de Geest geboren is.

9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen
deze dingen gebeuren?

10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van
Israél en weet u deze dingen niet?

11 Voorwaar, voorwaar, lk zeg u: Wij spreken over wat Wij
weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt
u Ons getuigenis niet aan.

12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult
u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?

13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de
hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in



de hemel is.

14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo
moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heetft.

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heetft.

Johannes 7: 45 - 53

45 De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en
Farizeeén, en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet
meegebracht?

46 De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo
gesproken als deze Mens.

47 De Farizeeén dan antwoordden hun: Bent u soms ook
misleid?

48 Heeft iemand van de leiders soms in Hem geloofd, of van
de Farizeeén?

49 Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt.

50 Nicodemus, die 's nachts bij Hem gekomen was, die één
van hen was, zei tegen hen:

51 Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst
hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet?

52 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit
Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is
opgestaan.

53 En ieder ging naar zijn huis.



Dordtse-Leerregels

De wedergeboorte

Voorts wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen
uitvoert,

of de ware bekering in hen werkt,

zo is het dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet
prediken,

en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht,

opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen,
die des Geestes Gods zijn;

maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen
met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden
Geest;

Hij opent het hart, dat gesloten is;

Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is.

In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden

en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt;

die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil;
die wederspannig was, gehoorzaam wordt;

Hij beweegt en sterkt dien wil alzo,

dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan
voortbrengen.



De Heilige Geest werkt de wedergeboorte in een mens

En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing,

nieuwe schepping, opwekking van de doden, en levendmaking,
waarvan zo heerlijk in de Schriften gesproken wordt,

dewelke God zonder ons in ons werkt.

En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de
uiterlijke prediking alleen,

noch door aanrading, of zulke manier van werking,

dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft,

het alsdan nog in de macht des mensen zou staan
wedergeboren te worden

of niet wedergeboren te worden,

bekeerd te worden of niet bekeerd te worden.

Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige,
en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgene en
onuitsprekelijke werking,

dewelke, naar het getuigenis der Schrift

(die van den Auteur van deze werking is ingegeven),

in haar kracht niet minder noch geringer is

dan de schepping of de opwekking der doden;



alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze
wonderbaarlijke wijze werkt,

zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en
daadwerkelijk geloven.

En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd,

niet alleen van God gedreven en bewogen,

maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf.

Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens,
door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich
bekeert.

Gelovigen begrijpen niet helemaal de werking van de
wedergeboorte, ze ervaren wel geloofszekerheid

De wijze van deze werking

kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen;
ondertussen stellen zij zich daarin gerust,

dat zij weten en gevoelen,

dat zij door deze genade Gods met het hart geloven,
en hun Zaligmaker liefhebben.

Ps. 143: 2, 10

Ik nader U, het hoofd gebogen.

Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen,
ga met uw knecht niet in 't gericht,

doe hem niet weg van voor uw ogen,;
wie is rechtvaardig in uw licht?



HEER, om uws naams wil, laat mij leven!
Wil in uw trouw mij niet begeven.
Verdelg hem die mij lagen legt,

weersta hen die mij wederstreven,

want, HEER mijn God, ik ben uw knecht.

Verkondiging

OT284:1,2,3

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d' Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment



Ps. 36: 2

Uw heil is als de hemel hoog,

uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.

Uw recht is als de bergen vast,

uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij

alom uw vleuglen spreiden.

Bij U te wonen, Heer, is goed,

met spijs en drank in overvioed
wilt Gij ons hart verblijden.

Zegen

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Zondagochtend 14 september 2025 om 9.30 uur
Voorganger: Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld - Giessendam
Organist: André Weerheim
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