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Welkom en mededelingen

OT 149
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.



Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Stil gebed

Votum en groet

Ps. 108: 1, 2
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.



Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

We luisteren naar de geboden

Ps. 86: 6
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Gebed

Kindermoment

OT 531
Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.



Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.



Johannes 21: 15 - 19
Jezus en Petrus

 Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen
Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan
dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U
houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.

 Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon,
zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U
weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.

 Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van
Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor
de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen
Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd.
Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was,
omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud
geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal
u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt.

 En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God
verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen
hem: Volg Mij!

Ps. 139: 1, 2
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
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Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Verkondiging

OT 191: 2, 3
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens weer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment



OT 330
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot de Naam van
Jezus. Volk van God,
kom en breng lof aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert!

Zegen

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Zondagavond 4 mei 2025 om 18.00 uur
Voorganger: Ds. F. van Roest, Zeist
Organist: André Weerheim
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