
Tweede paasdag 2024 
'Tijd om op te staan!' 
 
Zingen: Omdat Hij leeft/Because He lives 
Omdat Hij leeft 
Ben ik niet bang voor morgen 
Omdat Hij leeft 
Mijn angst is weg 
Omdat ik weet 
Hij heeft de toekomst 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft 
Because He lives, I can face tomorrow, 
Because He lives, all fear is gone; 
Because I know He holds the future, 
And life is worth the living, 
Just because He lives! 
 
Zingen: Amen(Opwekking 795) 
I believe in the Son 
I believe in the risen One 
I believe, I overcome 
By the power of His blood 
Amen, Amen 
I'm alive, I'm alive because He lives 
Amen, Amen 
Let my song join the One that never ends 
Because He lives 
I was dead in the grave 
I was covered in sin and shame 
I heard mercy call my name 
He rolled the stone away 
Amen, Amen 
I'm alive, I'm alive because He lives 
Amen, Amen 
Let my song join the One that never ends 
Because He lives (He lives) 
I can face tomorrow 



Because He lives (He lives) 
Every fear is gone 
I know (I know) 
He holds (He holds) 
My life (my life) 
My future in His hands 
Amen, Amen 
I'm alive, I'm alive because He lives 
Amen, Amen 
Let my song join the one that never ends 
Amen, Amen 
Because He lives 
 
Opening door Inge Ouwendijk 
 
Zingen:  
Medley How great is our God/Our God/How great Thou art 
How great is our God 
Sing with me how great is our God 
And all we see how great, how great 
 
Water You turned into wine 
Open the eyes of the blind 
There's no one like You, none like You 
Into the darkness you shine 
Out of the ashes we rise 
There's no one like You, there's none like You 
 
Our God is greater, our God is stronger 
God You are higher than any other 
Our God is Healer, awesome and power 
Our God, our God 
 
You're the Name above all names 
Worthy of all praise 
And my heart will sing how great 
 
 
 



And if our God is for us, then who could ever stop us 
And if our God is with us 
Then what could stand against (Name above all names) 
Stand against (Worthy of all praise) 
And my heart will sing how great 
 
Our God is greater, our God is stronger 
God You are higher than any other 
Our God is Healer, awesome and power 
Our God, our God 
 
Then sings my soul, my saviour God to Thee 
How great Thou art, how great Thou art 
Then sings my soul, my saviour God to Thee 
How great Thou art 
How great Thou art 
 
Musical 
 
Lied: Ster, stip, ik plak ‘m op. 
Ster, stip, ik plak ‘m op 
Ster, stip, ik plak ‘m op 
 
Gouden sterren, grijze stippen, 
plakken - wij op alle mensen 
kijk, ze lopen om ons heen 
ster of stip voor iedereen 
ster en stip, stip en ster. 
 
Ster, stip, ik plak ‘m op 
Ster, stip, ik plak ‘m op 
 
Kun je hele mooie dingen 
dansen of heel zuiver zingen 
dan krijg jij een ster 
je ziet ‘m al van ver 
geen grijze stip maar een gouden ster. 
 
 



Ster, stip, ik plak ‘m op 
Ster, stip, ik plak ‘m op 
 
Gaat het even niet zo goed 
in alles wat je denkt en doet. 
Al staat het niet zo hip 
je krijgt van mij een stip 
geen gouden ster maar een grijze stip. 
 
Lied: Wie 
Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald 
Wie heeft het licht in jou gedoofd 
Wie heeft je rooie wangen bleek gemaakt 
Wie joeg de dromen uit je hoofd 
Wie brak jouw kleine hart 
Kleurde je ogen zwart 
Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd 
 
Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord 
Heeft je vuisten zo gebald 
Wie heeft dat onbevangen kind vermoord 
Dat altijd opstaat als het valt 
Wie boog jouw rechte rug 
Trapte je speelgoed stuk 
Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht 
 
Wie is er zo aan jou voorbijgegaan 
Wie verraadt hier jouw geloof 
Wie hield zich voor het kraaien van de haan 
Na de derde keer nog doof 
Wie is het die vergat 
Dat jij de toekomst had 
Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad 
Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad 
 
 
 
 
 



Lied: Waar mijn hart 
Diep van binnen wist ik 
Al lang wat ik moest doen 
Maar ik heb het niet gedaan 
Ik heb het niet gedaan 
 
Ik blijk nog best talentvol 
Als het gaat om tijd verdoen 
Maar nu kom ik eraan 
Nu kom ik eraan 
 
Want ik heb alle voors en tegens afgewogen 
Ik heb honderd mensen om advies gevraagd 
Tot ik besefte: je bent echt goed vastgelopen 
Als je nooit een keer een keuze maakt 
 
Dus ik ga doen waar mijn hart 
Waar mijn hart het hardst voor klopt 
Ik ga doen waar mijn hart 
Waar mijn hart het hardst voor klopt 
Voordat het stopt 
 
Diep van binnen weet je 
Al lang wat je moet doen 
Maar vaak ben je te bang 
Vaak ben je te bang 
 
En angst kent veel gezichten 
‘t Wordt ook vaak anders genoemd 
Zoals het komt er maar niet van 
Het komt er maar niet van 
 
En er zijn redenen genoeg om niet te kiezen 
Er is altijd iemand die iets anders zegt 
Je kunt rondjes blijven lopen tot je uitvaart 
Maar in de regel kom je daar toch wel terecht 
 
 
 



Dus ik ga doen waar mijn hart 
Waar mijn hart het hardst voor klopt 
Ik ga doen waar mijn hart 
Waar mijn hart het hardst voor klopt 
Voordat het stopt 
 
Misschien is echt verliezen wel 
Dat je nooit probeert te winnen 
Misschien is slecht eindigen wel 
Dat je nooit durft te beginnen 
Misschien val je wel het diepst 
Als je nooit begint met klimmen 
Maar dat weet je pas als je het probeert. 
 
Dus ik ga doen waar mijn hart 
Waar mijn hart het hardst voor klopt 
Ik ga doen waar mijn hart 
Waar mijn hart het hardst voor klopt 
Voordat het stopt. 
 
Lied: We zullen opstaan 
Wij zullen opstaan 
En naar Hem toegaan 
steeds weer naar zijn werkplaats 
Wij zullen opstaan 
En naar Hem toegaan 
ja, elke dag. 
 
Blijf niet treuren 
Zit niet bij de pakken neer 
Sikkeneuren 
Helpt je toch niet meer 
Blijf niet zitten 
Maar sta toch op 
Sta op! 
 
 
 
 



Wij zullen opstaan 
En naar Hem toegaan 
steeds weer naar zijn werkplaats 
Wij zullen opstaan 
En naar Hem toegaan 
ja, elke dag! 
 
Afsluiting door Willeke de Koning 
 
Zingen: Halleluja, Christus leeft(Opwekking 469) 
Halleluja, Jezus Christus leeft! 
Nu Hij het graf verlaten en de dood ontwapend heeft, 
zal Hij voor eeuwig heersen; 
Jezus leeft, ja Hij leeft! 
 
Hij, de Alpha en Omega 
zal altijd koning zijn; 
Hij kocht ons vrij van zonde, 
met zijn bloed wast Hij ons rein. 
Het Lam is overwinnaar; Jezus leeft, ja Hij leeft. 
Halleluja, Jezus Christus leeft! 


