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Ps. 143: 1, 8, 9
O HERE, hoor naar mijn gebeden,
zie mij als smeekling tot U treden,
Verhoor mij, God, die trouw betoont,
die ieder richt naar recht en reden,
die boven ons als koning troont.

Laat 's morgens uw genade dagen
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.

Gij zijt mijn God, sta mij terzijde,
mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
Uw goede Geest zij mijn geleide;
voer mij in een geëffend land.



Ps. 145: 2, 6
Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem,
Den luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwen arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
En overal Uw grootheid openbaren.

De HEER is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

WKL 363
Niet zien en toch geloven -
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik U toch loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen -
toch zing ik U dit lied!



Niet zien en toch geloven
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!

Niet zien en toch geloven-
uw dag komt naderbij!
de oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!



Openbaring 8: 1 - 5
Opening van het zevende zegel
8  En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam
er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur.

 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan
hen werden zeven bazuinen gegeven.

 En er kwam een andere engel, die met een gouden
wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel
reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van
alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.

 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de
heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.

 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur
van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen
stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

Ps. 71: 1, 2
'k Betrouw op U; hoor mijn gebeden;
Dat mij geen schaamt', o HEER!
In eeuwigheid verneêr';
Red mij door Uw gerechtigheden;
Bevrijd mij; neig Uw oren;
Verlos mij; wil mij horen.

Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.
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Ps. 65: 1, 3
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouwen aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw handen,
de aard' is uw domein.

WKL 471: 1, 4
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!



Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Zondagochtend 17 maart 2024 om 09.30 uur
Voorganger: Ds. B.F. Bakelaar
Organist: Wim Warnaar
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