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Ps. 100: 2, 3 

De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins 

wij) Tot schapen, die Hij voedt en 

weidt; Een volk, tot Zijnen dienst 

bereid. 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt 

Hem. 

 

 



 

Ps. 57: 2, 7 

Ik roep tot God, den Koning van 't heelal; 

Tot God, die 't werk aan mij voleinden zal, 

Die van omhoog, mij redt uit mijn ellenden, 

En hoe men woed', mijn vijand brengt ten val:             

God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden. 

 

Uw goedheid, HEER, is groot en hemelhoog; 

Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog; 

Verhef U dan ver boven 's hemels kringen;                       

Uw eer versprei' haar luister in elks oog; 

Laat ieder die door heel de wereld zingen.                              

 

Jesaja 29: 18 - 24 

18 Op die dag zullen de doven horen de woorden 

van het 

Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, 

zullen de ogen van de blinden zien. 

19 De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap 
hebben in de HEERE, en de armen onder de mensen 
zullen zich in de Heilige van Israël verheugen. 
20 Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit 

zijn met de spotter. 

En allen die uit zijn op onrecht, zullen uitgeroeid 

worden: 

21 zij die een mens schuldig verklaren om een 

woord, zij die valstrikken leggen voor wie opkomt 

voor het recht in de poort, zij die de rechtvaardige 



wegdrukken, de woestenij in.                                                      

22 Daarom, zo zegt de HEERE tegen het huis van 

Jakob, Hij Die Abraham heeft verlost: 

Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden,                   

en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken, 

23 want als hij zijn kinderen ziet, het werk van Mijn 

handen in zijn midden, dan zullen zij Mijn Naam als 

heilig erkennen, zij zullen de Heilige van Jakob als 

heilig erkennen, zij zullen bevreesd zijn voor de God 

van Israël. 

24 Wie dwalen in hun geest, zullen tot inzicht komen, 

wie morren, zullen onderwijzing aanvaarden. 

 

Ps. 124: 1, 2 

Laat Israël nu zeggen blij van geest:                                  

Indien de HEER niet bij ons was geweest,                         

toen vijandschap rondom was opgestaan,                           

indien de HEER niet bij ons was geweest,                                  

Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 

Het roofdier van hun toorn had ons verteerd,                        

een hoge vloed, had God het niet gekeerd,               

was over ons verwoestend heen gegaan-                

de baaier die onstuimig rebelleert                           

had ons bestaan welhaast te niet gedaan. 

Markus 10: 32 - 45 De derde aankondiging van het 

lijden 

32 En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem 

en Jezus ging hen voor; en zij waren verbaasd en 



terwijl zij Hem volgden, waren zij bevreesd. En toen  

Hij de twaalf opnieuw bij Zich genomen had, begon   

Hij tegen hen te zeggen wat Hem overkomen zou: 

33 Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des 

mensen zal aan de overpriesters en de 

schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen 

Hem ter dood veroordelen en Hem aan de heidenen 

overleveren. 

34 En zij zullen Hem bespotten en Hem geselen en 
Hem bespuwen en Hem doden; en op de derde dag 

zal Hij weer opstaan. 

De zonen van Zebedeüs 

35 En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, 

kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester, wij zouden 

willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen. 

36 En Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? 

37 En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen 

zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw 

linker hand, in Uw heerlijkheid. 

38 Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u 

vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink,       

en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt 

word? 

39 En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. Maar 

Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u 

wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt 

word, zult u gedoopt worden, 

40 maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linker 

hand is niet aan Mij om te geven; maar het zal 

gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. 



41 En toen de tien anderen dit hoorden, begonnen zij 

het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. 

42 Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U 

weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de 

volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun 

groten macht over hen uitoefenen. 

43 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u 

belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. 

44 En wie van u de eerste zal willen worden, die moet 

dienaar van allen zijn. 

45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om 

gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te 

geven als losprijs voor velen. 

 

Ps. 124: 3, 4 

Loof Hem die ons ter dood niet overgaf,                      

wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf.                       

De vogelaar, die ons geen vrede liet,                                           

wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 

wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 

Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 

Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER.             

Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 

Ons heil is in de naam van God de HEER,                             

die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

Verkondiging 



LvdK 481 

O grote God die liefde zijt,                                                                      

o Vader van ons leven,                                                          

vervul ons hart, dat wij altijd                                                           

ons aan uw liefde geven.                                                            

Laat ons het zout der aarde zijn,                                                      

het licht der wereld, klaar en rein.                                               

Laat ons uw woord bewaren,                                                                

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord,                           

getuigen van uw vrede,                                                               

dan gaat wie aarzelt met ons voort,                                             

wie afdwaalt met ons mede.                                                          

Laat ons getrouw de weg begaan                                                    

tot allen die ons verre staan                                                              

en laat ons zonder vrezen                                                                

de minste willen wezen. 

Leer ons het goddelijk beleid                                                           

der liefde te beamen,                                                              

opdat wij niet door onze strijd                                               

uw goede trouw beschamen.                                                            

Leg ons de woorden in de mond                                                      

die weer herstellen uw verbond.                                              

Spreek zelf door onze daden                                                        

van vrede en genade. 

 



Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen.   
Wij hebben in stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht       

en het wordt overal volbracht                            

waar liefde wordt gegeven,                                   

wij uit uw liefde leven. 

 

LvdK 390: 1, 2 

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,                                                           

U prijzen in mijn avondlied. 

Het zonlicht moge nederdalen,                                                

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.                                         

Gij woudt mij met uw gunst omringen,                                        

meer dan een vader zorgdet Gij,                                            

Gij, milde bron van zegeningen:                                                    

zulk een ontfermer waart Gij mij. 

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,                                   

uw hand heeft mij gevoed, geleid;                                    

Gij waart nabij in mijn bezwaren,                                         

nabij in elke moeilijkheid.                                                   

Deez' avond roept mij na mijn zorgen                                         

tot rust voor lichaam en voor geest.                                            

Heb dank, reeds van de vroege morgen                                      

zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 


