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OPW 790
God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor, naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

HEER, ik vertrouw op U alleen.
HEER, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.



Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd, Hij schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.

HEER, ik vertrouw op U alleen.
HEER, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.

HEER, ik vertrouw op U alleen.
HEER, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
HEER, ik vertrouw op U alleen.
HEER, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.

Want uw trouw en liefde volgen mij;
genade leidt mij naar huis.



OPW 815
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U
En alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig Heilig
Heilig is de Heer
Jezus is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U
En alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig Heilig
Heilig is de Heer
Jezus is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Heilig Heilig
Heilig is de Heer
Jezus is Koning
Breng hulde geef Hem eer



Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U
En alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U
En alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

LvdK 457: 1, 3, 4
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.



Ps. 66: 1, 7
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Was mij witter dan sneeuw (Psalm 51 Psalmproject)
Was mij witter dan sneeuw,
was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.



Was mij witter dan sneeuw,
maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.

Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven.
Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.



OT 476
Als je gelooft in de Here Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Als je gelooft in de Here Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.



Lukas 19: 1 - 10
Zacheüs
19  En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen.

 En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en
hij was oppertollenaar en hij was rijk.

 En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem
niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.

 En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde
vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.

 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en
zei tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want
heden moet Ik in uw huis verblijven.

 En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem
met blijdschap.

 En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij
is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te
nemen.

 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft
van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van
iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.

 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten
deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.

 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en
zalig te maken wat verloren is.

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10



Ps. 34: 2
'k Heb naar den Heer gevraagd
en Hij beantwoordt mijn gebed.
Hij heeft mij van mijn angst gered,
en mijn verlossing daagt.
Die opzien naar den Heer,
zij zullen blinken in het licht,
geen schaamrood is op hun gezicht,
nooit slaan zij d'ogen neer.

Verkondiging

Ps. 107: 1, 4
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Laat ons nu voor den HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.



OT 267
Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.



Ik aanbid U,
ik aanbid U, Heer.
Ik aanbid U,
ik aanbid U, Heer.

Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.
Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

QR code collecte
Plak hier de QR code...

Ps. 89: 7
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't
lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.



OPW 832
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt
door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht,
ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht,
waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel
weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, hoogste Heer.



Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Zondagavond 4 februari 2024
Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf
Organist: Cock Zwaan
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