
Zondag 16 november 2025, 18:30 uur 
Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal 

Welkom en mededelingen 
Ps. 145: 1, 3 (NB) 
Stil gebed                        
Votum en groet                               
Ps. 145: 6  (NB) 
Geloofsbelijdenis 
Ps. 116: 1 
Ps. 116: 5 
Gebed 
1 Korinthiërs 12: 1 - 13 
Ps. 115: 2, 3 
Verkondiging                                                    
Gez: 242: 3, 4, 5  (LvdK) 
Dankgebed en voorbeden 
Collectemoment 
Gez: 280   (LvdK) 
Zegen 

Voorganger: Ds. W.H. Hendriks, Ter Aar                        
Organist: Cock Zwaan 



Ps. 145: 1, 3 
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven, Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Ps. 145: 6 
Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij, 
zijn redding is elk die Hem roept nabij. 
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed, 
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed. 
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere, 
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren. 
Laat al wat leeft Gods heilge naam belijden, 
Hem zegenen tot aan het eind der tijden. 



Geloofsbelijdenis 

Ps. 116: 1 
God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

Ps. 116: 5 
Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht 
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, 
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 

Gebed 

1 Korinthiërs 12: 1 - 13  

12 1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet 
dat u onwetend bent. 
2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme 

afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 
3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest 

van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan 
niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 
4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is 

dezelfde Geest. 
5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde 

Heere. 
6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde 

God, Die alles in allen werkt. 
7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest 



gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 
8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van 

wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door 
dezelfde Geest; 
9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een 

ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 
10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een 

ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van 
geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander 
uitleg van talen. 
11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die 

aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. 
12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de 

leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam 
zijn, zo is het ook met Christus. 
13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam 

gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, 
hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 

Ps. 115: 2, 3 
De volken denken zelf hun goden uit: 
hun gouden monden geven geen geluid, 
geen licht is in hun ogen; 
hun handen tasten niet; geen wierooklucht 
dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht, 
hun voet wordt niet bewogen. 



Wie in die goden zijn behagen vindt 

en wie ze maakt, wordt even doof en blind 
als deze dode dingen. 
Maar wij, wij hebben onze God die leeft, 
die spreekt en hoort en die het leven geeft 
aan alle stervelingen. 

Verkondiging 

LvdK 242: 3, 4, 5 
In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kind'ren nieuw geboren. 
Deel van uw gave uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij 's Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus' beeld, 
door woord en brood en wijn. 



Des Heren tafel brengt 
ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus' bloed 
en Christus' lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af 
die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus één, 
gelovig, blij en stil. 

Dankgebed en voorbeden 

Collectemoment 

LvdK 280 
Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleuglen ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 

Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 



Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindlijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

Zegen 

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst 

Zondagochtend 23 november 9.30 uur                       
Voorganger: Ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn                   
Organist: André Weerheim 


